Leerhuis

De Open Hof

(Groene Zoom 1, Roden)

...samen luisteren, leren, liefhebben...

“Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat
rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat

eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.”

(Paulus in Filippenzen 4:8)
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Inleiding

De Open Hof is een lerende kerk. Dat betekent dat wij onszelf zien
als leerlingen van onze Heer Jezus. Samen leren we leven in liefde
met God en elkaar door samen te groeien in geloof, hoop en
liefde. Dit leren we op allerlei manieren, plekken en niveaus. In de
creche, op de clubs, in allerlei groepen en (jeugd)kringen, in de
diensten, in de gesprekken met elkaar en in het leerhuis.

We hopen en bidden dat de Open Hof zo voor ons allemaal een
plek mag zijn waar we groeien in verbinding met God en met de
mensen om ons heen.

Voor het komende seizoen hebben we weer verschillende
avonden ingepland en voorbereid. We zijn dankbaar en ook best
trots dat we dit samen kunnen doen. In deze brochure vind je een
presentatie van de cursussen en avonden die we als leerhuis-
groepje hebben voorbereid. Mocht je geinspireerd raken en zelf
een avond of een cursus willen aanbieden. Trek dan even aan de
bel. We hopen halverwege het seizoen met een update te komen
met wellicht nieuwe plannen voor het voorjaar.

Voor vragen of meer informatie over de cursussen en de avonden
kunt u contact opnemen met:

via E-mail: leerhuis@deopenhof.nl

Of telefonisch via 06 33832689 (Johannes Veldhuizen)

We hopen op mooie avonden en waardevolle gesprekken, tot
opbouw van onze gemeente en tot eer van onze Heer.

Eelke Horinga Boukje Wesseling
Suzanne Roosjen Johannes Veldhuizen
Jelte de Wit Herbert Meerveld

Henk Baas Aliette Meerveld


mailto:leerhuis@deopenhof.nl

Planning Leerhuis 2025-2026

Dag Datum Tijd  Leerhuis

Donderdag 18 september 19:30 Samen Bijbel lezen: Hosea 1
Donderdag 25 september 20:15 Samen een preek maken
Donderdag 2 oktober 19:30 Samen Bijbel lezen: Hosea 2
Donderdag 9 oktober 20:15 Samen een preek maken

Donderdag 16 oktober 19:30 Samen Bijbel lezen: Hosea 3

Donderdag 30 oktober 19:30 Samen Bijbel lezen: Hebreeén
Donderdag 30 oktober 20:15 Samen een preek maken

Dinsdag 4 november 20:00 Open boek
Donderdag 6 november 20:00 Preekvoorbereiding

Donderdag 13 november 19:30 Samen Bijbel lezen: Hebreeén

Donderdag 27 november 19:30 Samen Bijbel lezen: Hebreeén

Donderdag 11 december 19:30 Samen Bijbel lezen: Hebreeén

Donderdag 8 januari 19:30 Jouw huis Gods thuis - ouders van tieners
Donderdag 8 januari 19:30 Samen Bijbel lezen: Hebreeén

Dinsdag  13januari 20:00 Preekvoorbereiding

Donderdag 15 januari 20:00 Open boek

Donderdag 22 januari 19:30 Samen Bijbel lezen: Hebreeén

Donderdag 29 januari 19:30 Jouw huis Gods thuis - ouders van tieners

Donderdag 5 februari 19:30 Samen Bijbel lezen: Hebreeén

Donderdag 12 februari 19:30 Jouw huis Gods thuis - ouders van tieners
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Donderdag 19 februari 19:30 Samen Bijbel lezen: Hebreeén

Donderdag 5 maart 19:30 Samen Bijbel lezen: Hebreeén
Dinsdag 10 maart 20:00 Open boek

Donderdag 19 maart 19:30 Samen Bijbel lezen: Hebreeén
Donderdag 26 maart 19:30 Jouw huis Gods thuis - ouders van tieners
Donderdag 9 april 19:30 Jouw huis Gods thuis - ouders van tieners
Donderdag 16 april 19:30 Samen Bijbel lezen: Hebreeén
Donderdag 21 mei 20:00 Open boek

Donderdag 28 mei 19:30 Samen Bijbel lezen: Hebreeén
Donderdag 11 juni 19:30 Samen Bijbel lezen: Hebreeén

Donderdag 25 juni 19:30 Samen Bijbel lezen: Hebreeén




Samen Bijbel lezen

“Thuis schiet het er vaak bij in. Hier neem je even bewust de tijd”

Elke even donderdag met uitzondering van de schoolvakanties is er een
“inloopavond” Samen Bijbellezen. Wie zin heeft, kan die avond langskomen
van 19:30 tot 20:30 uur.

Het maakt niet uit of je de vorige avond er wel of niet bij was.

We beginnen met koffie, thee en een kort gebed.

Daarna lezen we samen hardop een hoofdstuk uit de Bijbel met korte
vragen tussendoor. De vragen ontstaan spontaan. Ook gebruik ik soms
vragen uit de SamenleesBijbel, de Bijbel Dichtbij of Ontdekkingstocht — Een
dagelijkse gids door de Bijbel.

We proberen onbevangen Bijbel te lezen en ons te verwonderen over wat er
staat.

Je kunt je eigen Bijbelvertaling meenemen. Er zijn ook Bijbels in de kerk
aanwezig.

Tegen half negen ronden we de avond af met een kort gebed of een lied op
YouTube.

Kom je ook een keer meelezen?

Suzanne Roosjen
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Bijbelin een jaar

Altijd al eens de hele Bijbel willen lezen?

Doe dan mee met het Bijbel in een jaar-programma.

Op 1 januari 2026 willen we beginnen met een leesrooster.
Door het leesrooster ontdek je lijnen door de bijbel.

Waar begin je, hoe verdeel je je tijd en belangrijker: hoe houd je het vol?
Als we dat samen doen, kunnen we elkaar daarbij helpen.

Ga de uitdaging aan op de manier die bij jou past:
op papier,
via een podcast,
samen met anderen,
elke dagin je mailbox,
via de WhatsApp community
met een gratis leesrooster dat je kan

uitprinten.

Wil jij hier de komende tijd eens over nadenken?
Ik wil af en toe wat meer informatie delen via Scipio:
welke bijbelvertaling kies je,
hoe kom ik aan dat leesrooster,
moet dat samen met anderen,
hoe jong/oud moet je zijn,
hoe gaat het allemaal in zijn werk?

Wil je zelf al eens kijken hoe het werkt?

Open dan de website van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap:
www.bijbelgenootschap.nl

ga naar ‘Ontdek de bijbel’

Graag wil ik jullie meenemen op deze weg om de bijbel in een jaar te lezen.

Johannes Veldhuizen


https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/bijbelineenjaar/#biej-boek
https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/bijbelineenjaar/#biej-podcast
https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/bijbelineenjaar/#biej-groep
https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/bijbelineenjaar/#biej-mailbox
https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/bijbelineenjaar/#biej-whatsapp
https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/bijbelineenjaar/#biej-leesrooster
http://www.bijbelgenootschap.nl/

The Chosen

Dé serie over het leven van Jezus

Samen gratis een goede film kijken en daar eventueel over doorpraten.
Jong of wat ouder? Kerklid of gast? ledereen is welkom om één of meerdere
afleveringen te komen kijken.

The Chosen is dé serie over het leven van Jezus.

Hij is inmiddels wereldwijd te zien en door miljoenen mensen bekeken.
Een serie die laat zien hoe Jezus het leven van de mensen om hem heen
verandert. De serie volgt het leven van Jezus en zijn volgelingen tijdens hun
dagelijks bezigheden. Je ziet gewone mensen met banen en gezinnen, met
conflicten en met financiéle problemen. Elk karakter heeft zijn eigen
verhaal: Nicodemus hongert naar kennis en heeft een oprecht verlangen
om de waarheid over de Messias te weten. Jacob is op zoek naar het land
dat God aan zijn grootvader Abraham heeft beloofd. Jezus ontmoet Melek
en zijn familie. Ook zien we hoe Nathanaéls wereld in elkaar stort.

We starten steeds om 19.30 uur. Elke aflevering is los te bekijken. Het duurt
ongeveer een uur. Daarna kun je naar huis of nog een half uurtje napraten
onder het genot van een kopje koffie, thee, ranja of fris. Opgeven is niet
nodig.

Jelte en Suzanne



Ruimtezoekers

Heb jij dat ook wel eens (of misschien wel vaker dan wel
eens)?

TWIJFEL
Of wil je gewoon meer weten over
onderstaande onderwerpen?

Johan de Jong schreef daarover een boek “RUIMTEZOEKERS”. Het boek telt
acht hoofdstukken waarvan we er vier willen bespreken.

Hoofdstuk 4 God bevrijden
0 Bestaat God eigenlijk wel?
0 Waarom merk ik zo weinig van Hem?
0 Als Hij bestaat, waarom grijpt Hij niet in?
Hoofdstuk 5 Geloof (in) Jezus
0 WieisJezus nou echt? Een groot leraar, mijn Verlosser, is Hij werkelijk ook
God?
0 Was de dood aan het kruis nou echt nodig?
0 Kun je Jezus geloven zonder de kerk?
Hoofdstuk 6 Kan ik de bijbel nog vertrouwen?
0 Endande bijbel, Woord van God? Zowel OT als NT?
0 Hoe zit het dan met al die gruwelverhalen?
0 Enwaarom wordt die bijbel zo verschillend uitgelegd?
0 Endie bijbelis toch gedateerd, geschreven in een heel andere tijd?
Hoofdstuk 7 Waar hoor ik bij?
0 Enover de kerk gesproken; is dat instituut niet verouderd?
0 Waarom zou ik lid van een kerk moeten zijn?
0 Erzijn tig kerkgenootschappen die elkaar steeds vliegen afvangen. Wat
moet ik daarmee?
0 Waarom s in de kerk veranderen zo moeilijk?

Zit jij met één of meer van deze vragen of heb jij nog andere twijfels?
Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Je twijfels bespreekbaar makenin
een sfeer van veiligheid en herkenning kan zorgen voor verheldering,
opluchting, en meer inzicht.

Opgave bij Henk Baas of via Scipio.
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Open boek

Ik doe een boekje open...

Er zijn boeken die ik altijd nog eens wil lezen, maar nog nooit heb
aangeschaft.

Er zijn boeken die ik wel aangeschaft heb, maar nog nooit gelezen.

Er zijn boeken die ik half heb gelezen, maar nog niet uit.

Er zijn boeken die ik gelezen heb.

Er zijn boeken.

Bovenstaande is allemaal op mij van toepassing.

En daarin zit nog een onvervuld verlangen: over sommige boeken zou ik
graag eens doorpraten met andere mensen. Ook zou ik graag door anderen
aangemoedigd worden om te lezen, of om boeken te lezen, waar ik zelf
nooit op zou komen.

Zo kunnen we van gedachten wisselen over diverse thema’s uit
verschillende genres.

Herken jij je in deze ‘ik’, of heb je andere redenen waarom je enthousiast
bent om samen een boek te bespreken, dan nodig ik je uit: Doe je mee?

We beginnen dit seizoen met Een levensregel voor beginners van Wil
Derkse.

1xin de twee maanden: dinsdag 4 november, donderdag 15 januari,
dinsdag 10 maart en donderdag 21 mei in De Open Hof.
Van harte welkom!

Herbert Meerveld
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Preekvoorbereidingsavond

Elke zondag hoor je er een. Een preek.

Elke week wordt er dus ook een voorbereid.

Dat is een mooi proces, waarbij allerlei stappen genomen worden.

Van persoonlijke reflectie en meditatie over de bijbeltekst, tot bestudering
van de tekst en het gesprek aangaan met mensen die iets over deze tekst
hebben geschreven (commentaren). Met steeds in het achterhoofd de
vraag, wat voor betekenis het heeft voor en wat voor effect het heeft op
mensen van vandaag.

Ik wil jullie uitnodigen om eens onderdeel te worden van deze
voorbereiding.
Vanaf november 1x in de twee maanden op dinsdag of donderdag.

— do6november - di 13 januari — do 12 maart — di 19 mei -
We starten om 20:00 uur en stoppen rond 21:30 uur.

Herbert Meerveld
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Omgaan met de schepping

Michacursus

Leeggeviste oceanen, spijkerbroeken die in een sweatshop zijn gemaakt,
eenzame mensen in de straat en bergen afval.

Hoe ga ik hier als Christen mee om? Wat is er aan te doen? Is het een
onbegonnen zaak? Waar moet ik beginnen?

“Ach mens,” zegt de profeet Micha, “Je weet toch allang wat goed is en wat
God van je vraagt? Het is zo eenvoudig!

Niets anders dan: Recht doen, trouw zijn en nederig Gods weg gaan.

Praat met anderen over hoe wij dit vorm kunnen geven en doe mee met de
Michacursus. Vijf avonden om samen te spreken over hoe wij ons steentje
kunnen bijdragen op onze plek.

En een zesde bijeenkomst op zaterdag om dit ook concreet vorm te geven
door de handen uit de mouwen te steken.

Van harte welkom op:
6 januari 2026, 20 januari, 3 februari, 17 februari, 3 maart en zaterdag 14 maart

Eelke Horinga
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Avonden Oude Testament

Het lezen van het Oude Testament blijft voor veel mensen een uitdaging.
We ervaren een enorme afstand in tijd en cultuur. Toch geloven we dat deze
teksten ons iets te zeggen hebben. Sterker nog we geloven dat God door
deze teksten tot ons spreekt. Alle reden om eens stil te staan enin de
zoomen.

Dit jaar geef ik geen lange cursus Oude Testament, maar losse avonden.
Elke avond staat een ander Bijbelboek centraal. We kijken naar de plek en
de context van het boek. Daarnaast nemen we ook een tekst die we van wat
dichterbij bekijken. Dit jaar komen de boeken Exodus en Rechters aan de
orde. Daarnaast komt er een herhaling van de avond over het Hooglied. Ik
heb van verschillende kanten gehoord dat de avond mensen is ontschoten,
vandaar deze herkansing. Van harte welkom om alle avonden bij te wonen.
Maar mocht je graag maar een avond aan willen sluiten, dan kan dat
gewoon. Allen van harte uitgenodigd voor een verfrissende duik in deze
eeuwenoude teksten.

12 november Exodus
28 januari Rechters

11 februari Hooglied

Aliétte Meerveld
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Samen een preek maken

Alweer iets met een preek? Ja inderdaad. Waar Herbert de preek van die
week aan het voorbereiden is, daar kijkt deze cursus wat breder. Vragen
komen langs zoals:

Wat is een preek eigenlijk?

Welke soorten preken zijn er?

Hoe kies je een tekst?

Welke stappen zitten er in de voorbereiding?

Welke stappen zitten er in de exegese?

Hoe maak je de brug van de tekst naar nu?

Stapje voor stapje maken we samen een preek. Een cursus met drie
avonden waarbij de ene avond de andere avond volgt.

Ik kan alvast verklappen. Een preek maken is geen wiskunde. Het is stoeien
met de tekst en met jezelf en ondertussen je richten op de mensen die
luisteren. Wie durft? Van harte welkom op:

25 september

9 oktober

30 oktober

Aliétte Meerveld
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Jouw huis, Gods thuis

Geloven achter de voordeur met tieners

Achter de voordeur doen we allemaal ons best. Maar het valt niet altijd mee
op alle ballen in de lucht te houden. En dan ook nog iets te doen aan
geloofsopvoeding.

Wegens succes opnieuw aangeboden. Een cursus over geloven met
opgroeiende tieners.

In de cursus Jouw huis, Gods thuis deel je je ervaringen en vragen met
andere ouders. Je krijgt ook inspiratie voor het dagelijks leven met je
kind(eren) en God.

Van harte uitgenodigd op:
8 januari

29 januari

12 februari

26 maart

9 april

Boukje Wesseling
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